Ik ben zo moe na deze lange reis,
al wat ik vraag is een rustige slaap
en dromen over hen die ik liefhad.

In alle stilte en eenvoud is van ons heengegaarn, ons ma en ons mémeé

Lydie Delaisse

weduwe van Nestor De Smeyter (t2017)

geboren te Bachte-Maria-Leerne op 17 januari 1942
en overleden in het WZC Denderoord te Geraardsbergen op 19 april 2024,

Dit melden u met diepe droefheid:

Carine en Christophe, De Smeyter - Martens
Birgit Appelmans
Carlien Appelmans en vriend Vic
Senne Martens en vriendin Zoé
Fien Martens
Christophe en Mireille, De Smeyter - De Smet
Brend () De Smeyter
Margo De Smeyter
Tatiana Segers en echtgenoot Levi
Orlenka Segers en echtgenocot Glenn, Riélle
lanka Segers en vriend Flor
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Willy (t) Delaisse en echtgenote Simonne, kinderen en kleinkinderen
Chrétienne () Delaisse en echtgenoot Colin,
haar broer, zus, schoonbroer en schoonzus,
neven en nichten

Het afscheid heeft plaats in intieme kring.

Oprechte dank aan de huisartsen, het team van het Wit-Gele kruis
en het verzorgend en verplegend personeel van het WZC Denderoord voor de goede zorgen.

U kan Lydie nog een laatste groet brengen in de groetkamer van het rouwcentrum Collier
op dinsdag 23 april 2024 van 19 uur fot 20 uur. ! ">

Schriftelific condoleren: Familie Lydie Delaisse p/a rouwcentrum
Onkerzelestraat 273, 9500 Geraardsbergen

Digitaal condoleren via www.rouwcentrumecollier.be %



