
 

 

 

 

Lieve moeder, lieve grootmoeder, rust zacht, 

we weten dat zij op je wachten. 

 

mevrouw 
 
 

Julienne Irène D’Herder 

 

weduwe van de heer Kamiel Van den Herrewegen 

 

geboren te Moerbeke op 26 oktober 1940 

en overleden in het wzc ‘t Cautervelt te Ophasselt op 11 oktober 2025. 

 

 

 

           Dit melden u met droefheid:                                                                                                   

 

 Carine Van den Herrewegen †           haar dochter 

 

 Evelien en Karel De Lombaert - De Cuyper           haar kleinkinderen 
   

 Haar nicht 

 

 De families D’Herder en Van den Herrewegen 

 

 

 

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Julienne 

in de aula van het uitvaartcentrum Collier, Onkerzelestraat 273 te Geraardsbergen 

op vrijdag 17 oktober 2025 om 11.30 uur. 
 

Samenkomst in het rouwcentrum vanaf 11.15 uur. 

 

 

 Dank aan haar huisarts dokter Jo De Paepe, alsook het verplegend en verzorgend personeel 

        van het wzc ‘t Cautervelt voor de uitstekende zorgen.  

 

 

Er is geen mogelijkheid tot het brengen van een laatste groet. 

Bewaar Julienne haar beeltenis in uw hart. 

 

 

 

Digitaal condoleren via www.rouwcentrumcollier.be 

Schriftelijk condoleren: rouwcentrum Collier p/a Julienne Irène D’Herder,  

Onkerzelestraat 273 te 9500 Geraardsbergen 
 

Rouwcentrum Collier, uitvaartverzorging - Geraardsbergen.      Tel.: 054 41 35 00 

Dat nu die lieve handen rusten, 

zij hebben toch zoveel goed gedaan, 

zij droegen ‘s levens last en lusten 

maar brachten altijd liefde aan. 


