
 

 

 
 

 
 
 

 

Bedroefd om zijn heengaan, maar met een grote dankbaarheid 

om alles wat hij voor ons heeft betekend, melden wij het overlijden van onze papa en opa 
 

 

Pierre Van Engelen 
 

“den Brusseleir” 
 

echtgenoot van Francine Corbeels  
 

geboren te Etterbeek op 20 juni 1947 

en onverwacht thuis overleden omringd door zijn naasten op 7 februari 2025. 
 

 Dit melden u diepbedroefd: 
 

 Francine Corbeels,                 zijn echtgenote; 
 

 Mireille Van Engelen, 
  Océane Hulpiau, 

  Quentin Hulpiau, 
  Ronan Hulpiau, 
 

 Muriel Van Engelen en Vincent Houset, 
  Dorian Joiret, 
  Séverine Joiret, 
  Thomodin Houset, 
  Circée Houset, 
 

 Jean-Philippe Van Engelen en Jennifer Claessens, 
  Taína Van Engelen, 
  Maori Van Engelen, 
 

 Didier Van Engelen en Elleke De Munck, 
  Diego Van Engelen,         zijn kinderen en kleinkinderen;
  
   
                      

      De uitvaartplechtigheid heeft plaats in de aula van het rouwcentrum Collier,  

Onkerzelestraat 273 te Geraardsbergen op vrijdag 14 februari 2025 om 11.30 uur, gevolgd door  

de begrafenis van de urne op de begraafplaats van Bever Akrenbos. 

 

Dank aan het team van het Wit-Gele Kruis, alsook verpleger Rudy, dokter André Goossens 

en Marie van het OCMW Bever voor de goede zorgen.  

 
 

Schriftelijk condoleren:  
Familie Van Engelen p/a  

rouwcentrum Collier 
Onkerzelestraat 273 

9500 Geraardsbergen 
 

Digitaal condoleren via  
www.rouwcentrumcollier.be 

 

Rouwcentrum Collier I uitvaartverzorging I Tel.: 054 41 35 00 

We zullen je missen, elke dag 

je vrolijkheid, je goedgezindheid, je humor, 

het graag tussen de mensen zijn, 

maar in ons hart 

zul je met ons samenblijven. 


